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De Agenda  

Zondag 31 augustus Zondagspraatje 

1 t/m 23 september Stemmen  Clubsupport 

Woensdag 10 september dagactiviteit 

Zondag 28 september Zondagspraatje 

Woensdag 1 oktober Dag voor Ouderen 

Woensdag 15 oktober Herfststukje maken 

Zondag 26 oktober Zondagspraatje 

Woensdag   5 november Vitaal het jaar rond 

 
Zondagspraatje 31 augustus en 28 september 

10.30 – 12.00 uur 
Even gezellig met elkaar bomen over van alles en 
nog wat. De cake is altijd een welkome gast, die 
gebakken wordt door één van de bestuursleden of 
iemand die zich hiervoor vrijwillig opgeeft. 
Komt u ook eens? 

Zomerweek in een 

notendop 

Zie aparte bijlage 

 
 

Rabo ClubSupport 
komt eraan — en jouw 
stem telt!        

Het is weer de tijd van het jaar… 
waarin we onze clubkas een 

flinke oppepper kunnen geven dankzij de Rabo 
ClubSupport! 

      Maar: hoe hoog dat bedrag wordt, hangt 
volledig af van jullie stemmen. Ja, echt. Hoe meer 
stemmen we binnenhalen, hoe meer we kunnen 
doen voor onze club! 

             Van 1 tot en met 23 september kun je 
stemmen. 

   Voorwaarde? Een betaalrekening én 
lidmaatschap bij Rabobank. 

     Ben je klant maar nog geen lid? Geen probleem 
— lid worden is gratis en regel je zo via de Rabo 
App. Kom je er niet uit? Vraag gerust hulp. 

En dan... STEMMEN MAAR!               
Dus mobiliseer je vrienden, familie, buren, je tante 
met 3 honden, je collega met groene sokken, 
iedereen telt. Want jouw stem is geld waard. 
Laat ’m niet verloren gaan! 

 
 
Programma koffie-uurtje 
 in de Berken  
elke dinsdag van 10.00 – 11.15 uur 
 

  2 sept. Natuurfoto’s van Jan Smetsers 
  9 sept. Spelletjes en buurten 
16 sept. Verhalen van vroeger 
23 sept. Met huifkar naar Willemien en Cor 
  09.30 uur aanwezig zijn 
30 sept. Puzzelen 
 
 

SEBI toernooi 2025 
Senioren Biljarttoernooi: Drie 
Dorpen, Eén Passie! 
Ook dit jaar bundelen onze 
senioren weer hun krachten voor 
het jaarlijkse onderlinge 

biljarttoernooi. Met slechts drie verenigingen, 
Gemert, Handel en natuurlijk onze trots: Milheeze 
belooft het een compact maar intens en sfeervol 
evenement te worden. 

             Toernooi-periode: van 25 aug. tot en met 8 dec. 

        Thuiswedstrijd Milheeze: vrijdag 25 augustus 

    Locatie: Ons vertrouwde dorpshart De Schans 

        Aanvang: 13:30 uur 
Op 25 augustus trappen onze senioren het toernooi 
af met een thuiswedstrijd. Een middag vol precisie, 
concentratie en bovenal plezier. Kom ze 
aanmoedigen, beleef de spanning van een 
spannende pot biljart en geniet van de 
gemoedelijke sfeer die alleen onze gemeenschap 
kan creëren. 
Zet het in je agenda, neem je buurman mee en laat 
zien dat Milheeze achter haar senioren staat. Want 
hier geldt: wie meespeelt, telt mee en wie 
aanmoedigt, wint altijd! 

 
▪ Weerspreuk 

  

 
 
 
 
 

In september warme regen, brengt de boeren 
rijke zegen. 
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De Dag voor Ouderen 
Een Ode aan de 

Grijze Glorie 🎉 

 
Stel je voor: de zon komt op, de koffie pruttelt in de 

kantine van het dorpshuis, en daar stapt Truus (82) 

binnen met haar rollator met racestrepen. Vandaag 

is niet zomaar een dag, vandaag is haar dag. De 

Dag voor Ouderen! 

Niet dat Truus per se zat te wachten op een 

officiële viering, maar ja… sinds er zelfs een Dag 

van de Bitterbal bestaat, dacht men: kom op, geef 

die senioren ook een podium. Het programma? Een 

heerlijke lunch met draadjesvlees dat zó mals is dat 

je er geen kunstgebit voor nodig hebt, een bingo 

met prijzen die variëren van een reep chocola tot 

een weekendje weg met je bridgeclub, én natuurlijk 

een optreden van de lokale Elvis-imitator, die 

ondanks z’n wandelstok nog een verdacht soepele 

heupwieg heeft. 

Sommigen fluisteren nog: “Is dit nou nodig?” Maar 

kom op, als we een Dag van de Handdoek kunnen 

vieren (ja, die bestaat écht), dan mogen onze 

ouderen toch minstens één dag per jaar de 

bloemetjes buiten zetten? En wie weet… na zo’n 

dag vol gezelligheid, warme saucijzenbroodjes en 

nostalgische muziek, voelen ze zich jong genoeg 

om weer een potje te dansen. Of in ieder geval hun 

scootmobiel op standje turbo zetten. 

Dus: leve de Dag voor Ouderen! Geen betutteling, 

geen verplichtingen gewoon een goeie reden om 

samen te komen en te genieten. Want laten we 

eerlijk zijn: zonder hen waren we allemaal een 

generatie kennis en humor armer. 

 
Maar zonder gekheid, woensdag 1 oktober is het 
weer zo ver, een leuke middag in de Bosparel in 
Bakel. Bent u ook aan een leuke ontspannende 

middag toe koop een kaartje, deze bedraagt  
€ 14,50 voor leden € 12,00. 

Verkrijgbaar vanaf 8 september  
bij Erik Slaats, Bergakker 33,  

graag gepast betalen 
 

 
 
Effe puzzelen 

 
Oplossing juli-augustus 2025 raad het liedje: 
Jij bent zo – Jeroen van der Boom 
 
Nieuwe opgave: lied uit 1974 
Temiddent in de Vlaojnders 
Weggestokn tessen de sparrebossn 
Ligt 'r een klen derpke 
Verdield in ammaol klenne boerderejjekes 
Ut ejn wa greutere dan 't andere natuurlek 
  
Weet jij de titel en zanger(es) of groep? 
 
 

 

Rikken op de donderdagavond is 

terug, maar nét een tikkeltje later! 

 
De rikwedstrijden voor seizoen 2025-2026 gaan dit 
jaar van start op donderdag 9 oktober. Door wat 
onverwachte hobbels op de weg slaan we 
september over, maar geen zorgen vanaf oktober 
gaan we weer volop kaarten in ons vertrouwde 
Gemeenschapshuis De Schans! 

             Zet 'm vast in je agenda: 
• Inschrijven vanaf 19.00 uur 
• Start om 19.30 uur 

Vertel het je maatjes, buren en rikkaart-experts, 
want we kijken ernaar uit om onze vaste spelers 
weer te zien... én wie weet een paar frisse 

gezichten aan tafel!       
Even geduld dus nog, maar dan kunnen we de 

kaarten weer schudden. Tot dan!      

 

Digihandig is terug van weggeweest! 
Na een korte pauze gaan we weer van 
start met onze gezellige en leerzame 
bijeenkomsten. De eerste is op 
woensdag 8 oktober, van 09.30 tot 

±11.30 uur in De Schans. 
Of je nu vragen hebt over je smartphone, tablet of 
computer, of gewoon zin hebt in een praatje en een 
kopje koffie bij Digihandig ben je van harte welkom! 
We komen één keer per maand samen, en de data 
vind je steeds in het Infobulletin. 

      Deelname kost €2,50, inclusief een gratis kopje 
koffie of thee. 
Kom langs, leer iets nieuws en geniet van de 
gezelligheid. Tot dan! 
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Oesterzwammen in de hoofdrol — 
tijd om te smullen!  
Ben jij (net als wij) helemaal fan 
geworden van oesterzwammen? 
Goed nieuws: hieronder vind je het 
beloofde recept om deze 
smaakvolle paddenstoel tot zijn 
recht te laten komen! 

Oesterzwammen zijn niet alleen lekker en vlezig van 
structuur, ze zijn ook nog eens super veelzijdig in de 
keuken. 

Recept oesterzwammensoep. 

Ingrediënten: 

- 50 gram boter 

- 60 gram bloem 

- 1 kleine gesnipperde ui 

- snufje kerriepoeder 

- +/- 250 gram oesterzwammen 

- 250 ml kookroom 

- +/- 1 ½ liter bouillon (water met bouillonblokjes) 

- bieslook en/of peterselie als garnering 

Bereidingswijze: 

*Boter in een pannetje uitbruisen. 

*Gesnipperde ui toevoegen. 

*Snufje kerriepoeder toevoegen. 

*Als de boter uitgebruist is dan pan van het vuur nemen 

en bloem toevoegen. Roeren met garde/spatel. 

*Op klein vuurtje roux een paar minuten onder 

voortdurend roeren verhitten. 

*Roux af laten koelen. 

*Oesterzwammen in blokjes snijden of in reepjes 

scheuren. 

*Oesterzwammen met een beetje boter bakken in een 

koekenpan. 

*Pannetje met ½ liter bouillon aan de kook brengen en 

de gebakken oesterzwammen hieraan toevoegen. 

Ongeveer 10 minuten zachtjes laten koken. 

*De kookroom aan de roux toevoegen en roeren met een 

garde. Steeds klein beetje van de resterende bouillon 

toevoegen en glad roeren zodat er geen klontjes 

ontstaan. 

*Op het vuur zetten. De bouillon met de oesterzwammen 

toevoegen onder voortdurend roeren. 

*Een paar minuten door laten koken. 

*Alles pureren met de staafmixer of in de blender. 

*Als de soep te dik is voeg je wat extra bouillon toe. 

* Op smaak brengen met peper en zout. 

*Serveren met bieslook en/of peterselie erop. 

 

 

 

       Creatief aan de slag met herfststukjes – 
woensdag 15 oktober 2025    

 
We zijn blij dat Ini van den Heuvel opnieuw haar 
groene vingers met ons wil delen! Op woensdag 15 
oktober gaan we samen aan de slag om een 
prachtig herfststukje te maken. Gezellig, creatief én 
onder het genot van een kopje koffie of thee. Wat 
wil je nog meer? 
 

     Wat kun je verwachten? 
Ini zorgt voor alle materialen, jij brengt alleen je 
enthousiasme mee. De eigen bijdrage is € 17,50, en 
daarvoor ga je naar huis met een sfeervol 
herfststukje dat je zelf hebt gemaakt. 
 

      Twee momenten om mee te doen: 
•  Ochtendgroep: ontvangst vanaf 9.15 uur, 
start om 9.30 uur tot ongeveer 12.00 uur 
•  Avondgroep: ontvangst vanaf 19.15 uur, 
start om 19.30 uur tot ongeveer 22.00 uur 
 

   Kleine groepen, grote aandacht 
We werken in groepjes van maximaal 10 personen, 
zodat Ini iedereen persoonlijk kan begeleiden. Zo 
weet je zeker dat je met iets moois naar huis gaat! 
 

             Aanmelden vóór 30 september 
Laat ons weten of je in de ochtend of avond wilt 
deelnemen. Zijn er meer aanmeldingen dan 
plekken? Dan kom je op de wachtlijst. Geen bericht 
= je bent geplaatst. Krijg je wél bericht, dan hoor je 
of je op de wachtlijst staat of dat er een plekje voor 
je vrij is gekomen. 
 

          En alvast een tipje van de sluier… 
Ini komt ook dit jaar weer terug voor een 
kerstworkshop op woensdag 10 december 2025. 
Meer info volgt nog, maar als je nu op de wachtlijst 
komt, sta je automatisch bovenaan voor die 
gezellige kersteditie! 
 
Zin om mee te doen? Meld je snel aan en kies jouw 
moment. We kijken ernaar uit om samen iets moois 

te maken!         
 
Opgave via aparte bijlage bij deze info. 
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Effe puzzelen 
 

 
Horizontaal:.1.seinalfabet;.bakpoeder;. 
niet.overvloedig.-.2.één.keer;.hardloper;.smelting.-. 
3.Balt;.knijpwerktuig;.sneeuwvoertuig;.sjaal.-. 
4.krachtig;.staat.in.Amerika;.muggenlarve.-. 
5.roofvis;.wees.gegroet;.gemanierdheid.-. 
6.in.memoriam;.geheimschrift;.grasstengel;. 
wreed.heerser.-.7.gard;.lengtemaat;.lacune.-. 
8.te.koop;.voegwoord;.hoofdstad.van.Japan;. 
oude.lengtemaat;.wanneer.-.9.tapkast;.tentsluiting;.
bedehuis;.een.weinig.-.10.hevig;.scheepsborrel;. 
luxe.woonhuis.-.11.snijwond;.barenspijn;.eng;. 
hoofdgroet.-.12.ouderwets.speelgoed;.vuurpijl; 

op.alle.plaatsen;.loofboom. 

Verticaal:.1.afgemat;.sporthemd;.prima.-. 
2.windrichting;.blinde.woede;.riv..in.Italië.-. 
3.godsdienstig.gebruik;.tennisterm;.toetsinstrument
4.heilige;.zege;.stuurinrichting.-.5.tijdperk; 
jonge.militair;.staat.in.Amerika.-.6.keuzelijst; 
verwerping;.honger.-.7.nauwe.doorgang;.feeks; 
watering.-.8.voegwoord;.jachtexpeditie;. 
opbergplaats.-.9.oplawaai;.groet;. 
koninginregentes.-.10.schreeuw;.zoetwatervis.-. 
11.levenslucht;.gauw;.duizend.gram.-. 
12.cowboyfeest;.tandglazuur;.nieuwe.maan.-. 
13.in.oprichting;.snel.reagerend;.bloem.-. 
14.bakmiddel;.vlijtig;.grote bijl  
 

Kleur in? 

 

 

 

 

Kienen bij de Kerk – zondag 31 augustus 
 

Stichting Passie voor Milheeze organiseert op 
zondag 31 augustus een gezellige middag vol 
spanning, plezier en muziek: Kienen bij de Kerk! 
Iedereen is van harte welkom op ons sfeervolle 
Bingoplein, dat vanaf 15.00 uur geopend is. Om 
16.00 uur starten we met het kienen. 
 
Het belooft een bijzondere middag te worden, want 
het kienen wordt op een ludieke en muzikale wijze 
gepresenteerd door het energieke presentatie duo 
Joris Jansen en André van den Berkmortel. Zij 
zorgen gegarandeerd voor de nodige humor en 
gezelligheid. 
 
Na afloop van het kienen sluiten we af met een 
gezellige afterparty, waar er volop gelegenheid is om 
na te praten onder het genot van een hapje en een 
drankje. 

Kaarten zijn verkrijgbaar via: 

👉 www.passievoormilheeze.ml 

We hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen – 
neem gerust vrienden, buren of familie mee. Samen 
maken we er een prachtige middag van! 

 

BIJ DE 

http://www.passievoormilheeze.ml/
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         Dag-uitje 10 september – “Stap in de 
wereld van industrieel erfgoed!” 

Zin in een middag vol nostalgie, techniek en 
verrassingen? Op woensdag 10 september trekken 
we eropuit naar Veghel, waar we het Industrieel 
Museum SIEMEI gaan bezoeken. En geloof ons: dit 
is geen stoffige bedoening, maar een levendige reis 
door het industriële verleden van de Meierij! 

              Wat kun je verwachten? 

• Een boeiende rondleiding door het museum, 
waar gidsen ons meenemen langs 
indrukwekkende machines, slimme 
uitvindingen en verhalen die laten zien hoe 
techniek onze wereld heeft veranderd. 

• Een bezoek aan de Noordkade, een 
bruisende plek vol cultuur en creativiteit. 
Wat we daar precies gaan doen? Dat blijft 

nog even een verrassing…         

    Praktische info: 

• Vertrek: 13.15 uur vanaf het Kerkplein 
• Vervoer: met eigen auto's 
• Eigen bijdrage: € 15,00 p.p. (inclusief koffie 

én een drankje) 
• Meerijden: € 2,00 voor de chauffeur 

          Aanmelden: 

Lever je opgaveformulier (zie aparte bijlage) 
(inclusief gepaste betaling) uiterlijk 3 september in 
bij: Wim Loos – Lankveld 15 

Laat bij je aanmelding ook even weten: 

• Of je wilt rijden 
• En hoeveel passagiers je kunt meenemen 

    Dus trek je nieuwsgierigheid aan, stap in de 
auto, en laat je verrassen door het industriële 
erfgoed van Veghel. We maken er samen een 
gezellige en leerzame middag van! 

 

 

 
 

janhoevenaars@outlook.com 
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       Vitaal het jaar rond – een ochtend vol  
       energie, plezier en gezondheid! 
 
Op woensdag 5 november van 09.30 tot 11.30 uur 
nodigen we je uit voor een sprankelende workshop 
waarin we samen op ontdekking gaan naar wat jou 
het hele jaar vitaal houdt. En ja, daar hoort 

natuurlijk een lekker kopje koffie of thee bij       . 
 
Wat kun je verwachten? 
Geen saaie presentaties, maar een actieve ochtend 
vol afwisseling! We gaan aan de slag met: 

        Buiten zijn in de natuur: frisse neus, frisse blik 

                Bewegen & ontspannen: van rekken tot relaxen 

            Voeding & sociale contacten: gezond én  
      gezellig 

    Huidbescherming: want je huid verdient ook  
       aandacht 
 
We maken er een feestje van met quizvragen, 
groepsopdrachten, muziek en een praatspel dat 
zelfs de stille krachten laat spreken. Iedereen doet 
mee, niemand blijft aan de zijlijn staan. 
 
Aan het eind ga je naar huis met nieuwe inzichten, 
praktische tips en misschien zelfs een nieuwe 
wandelmaatje. Want vitaal zijn is niet alleen goed 
voor je lijf, maar ook voor je humeur. 
 

              Deze workshop wordt verzorgd door Remedica. 
Deelname is gratis! 

         Graag wel even opgeven via de opgavestrook. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

      Geen "Ons Millus" in oktober – maar we  
      zitten niet stil! 
 
Misschien had je het al gemerkt: Wim geniet in 
september van een welverdiende pauze. En hoewel 
we hem natuurlijk missen, betekent dat ook dat er 
in oktober géén nieuwe editie van "Ons Millus" op 
de mat valt. Niet omdat niemand anders het zou 
kunnen, talent genoeg, maar soms spelen er 
gewoon wat meer dingen achter de schermen. 
 
Maar geen zorgen, we laten je niet in het duister 
tasten! In het september/oktober-nummer hebben 
we alvast alle losse en eenmalige activiteiten voor 
oktober opgenomen. Dus blader dat blad nog eens 
goed door, markeer je agenda en... vergeet je niet 
op te geven bij de juiste persoon. Sommige 
activiteiten zijn zó leuk dat ze maar één keer 
aangekondigd worden – en dat was dus nu. 
 
Kortom: geen oktoberblad, wél volop gezelligheid. 
En Wim? Die komt straks weer fris en fruitig terug. 
Tot dan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbeeld herfststukje 
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Verslag Zomerweek 2025 

Een Muzikaal Bedankje voor Onze Vrijwilligers 

Een zomerweek vol plezier, 

ontspanning en mooie herinneringen… 

dat was alleen mogelijk dankzij een 

groep fantastische vrijwilligers. Jullie 

stonden klaar met een glimlach, een 

helpende hand en een hart vol 

betrokkenheid. Geen vraag was te veel, 

geen taak te zwaar. Daarom: 

dankjewel. Voor jullie tijd, energie en warmte. En omdat 

woorden soms tekortschieten, laten we de viool spreken. Een 

muzikale groet, speciaal voor jullie. 

👉 Druk met je vinger op de vioolspeler, en de klanken van 

dankbaarheid beginnen te spelen. 

Moge deze melodie jullie raken zoals jullie de zomerweek 

hebben geraakt. Jullie zijn de echte sterren van het seizoen!  

 

Zullen we de week even doornemen! 

Maandagochtend vol gezelligheid en verrassingen 

Maandagochtend in het buurthuis: het ruikt naar verse koffie 

en de sfeer is elektrisch. Ruim 30 fanatieke deelnemers 

schuiven hun stoelen dichter naar de tafels toe, kienkaarten en 

fiches in de aanslag. De spanning hangt in de lucht als de 

eerste cijfers worden afgeroepen. Ogen flitsen heen en weer, 

fiches vliegen over de kaarten. 

📣 "Bingo!" galmt het door de 

zaal. De prijzen vliegen de deur uit: 

van chocola en geurkaarsen en 

nog wat meer. Maar zoals altijd, 

zijn de winsten niet eerlijk 

verdeeld, of nou ja, wel eerlijk, 

maar niet gelijk. 

En dan is daar Piet. Ja, Piet. De 

man met de gouden handen en 

blijkbaar ook een geluksmagneet 

in zijn broekzak. Terwijl anderen 

hopen op een flesje wijn, heeft 

Piet zoveel gewonnen dat hij even naar huis moest… om een 

kruiwagen te halen. Geen grapje. Lachend komt hij terug, zijn 

karretje gevuld met prijzen alsof hij de lokale supermarkt 

geplunderd heeft.😄 Natuurlijk, de zaal barst in lachen uit. 

Sommigen mopperen  

zacht, anderen applaudisseren sportief. Want hoewel niet 

iedereen met volle armen naar huis ging, had iedereen iets veel 

waardevollers: een ochtend vol gezelligheid, humor, en 

heerlijke momenten om nog lang over na te praten. 

Winnen is leuk maar samen genieten is toch echt de 

hoofdprijs. 🫶 

 

 

 

 

 

Dinsdagmiddag - Spelletjespret op de Beweegdag  

Dinsdagmiddag officieel “Beweegdag” genoemd, maar het had 

net zo goed “Lach- en Dobbelmiddag” kunnen heten. Want met 

sporten had het maar zijdelings te maken; deze middag 

draaide om sjoelbakken, darten en jeu de boules. 

🫖 Na een stevige kop koffie of thee waagden zo’n twintig 

dorpsgenoten zich aan de spellen. Sommigen gingen er 

fanatiek tegenaan alsof er een Olympische medaille op het 

spel stond, anderen deden het iets rustiger aan meer voor de 

gezelligheid dan het scoreboard. 

🎯 De spelregels? Ach ja, die waren wat… flexibel. Want waar 

mensen zijn, daar ontstaan 

interpretaties. Een jurylid was zo 

enthousiast dat hij de puntentelling 

een tikkeltje creatief benaderde. Maar 

dat mocht de pret absoluut niet 

drukken integendeel, het zorgde alleen 

maar voor meer gelach. 

En de grote troostprijs aan het einde 

van de middag: iedereen kreeg een 

ijsje. Of je nu zes keer raak had 

gegooid bij het darten of per ongeluk je sjoelschijf op de grond 

liet belanden. Iedereen ging naar huis met een koude beloning. 

😄 Een middag vol plagerijen, lachen, en een beetje competitie, 

afgesloten met een hoorntje vol geluk. Als dát geen succes 

was, dan weten wij het ook niet meer! 

 

 

Woensdagmorgen vol weetjes, lachen én plaatjes 

“De Pubquiz” 

Woensdagmorgen in Milheeze: tijd voor het meest gezellige 

hersenkrakersfestijn van de week! Ruim twintig deelnemers 

verzamelden zich, verdeeld over groepen van vier, om zich te 

storten op acht pittige quizrondes. En geloof ons... sommige  

vragen waren zo uitdagend dat zelfs de slimste deelnemer 

twijfelde of hij zijn joker moest inzetten, als die er was. 😉 

🎬 De quiz was rijk gevuld met categorieën: van Algemene 

kennis tot Muziek, via Cultuur en "Waar sta ik?" (een echte 

favoriet!). De quizmaster, gewapend met een flinke dosis 

humor, stelde al bij de start gerust: “De prijzen zijn symbolisch 

hoor, dus geen stress als je ’t niet weet.” 

📸 Maar dat maakte de pret er niet minder om. Sterker nog, de 

presentatie was een plaatje,  letterlijk. Mooie foto's sierden 

elke slide, waardoor zelfs een vraag over edelstenen voelde als 

een mini-museumbezoek.De spanning steeg per ronde, maar 

de sfeer bleef relaxed en vrolijk. Er werd gegist, gegokt, 

gelachen en natuurlijk fanatiek gediscussieerd over of 

flamingo’s nou knieën hebben. 
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Uiteindelijk ging iedereen 

met een glimlach naar huis. 

Niet vanwege de 

‘fantastische’ prijzen (denk: 

een rolletje snoep, een 

bijenvanger, of een “je hebt 

meegedaan”-reep), maar 

vanwege het plezier, de 

gezelligheid en de gezellige strijd. 

📚 Weten is winnen, maar samen lachen is de echte 

hoofdprijs! 

 

🌿🍿Donderdag: Van Regenwoud tot Spion met Speen 

Op donderdagmiddag verandert de Zomerweek altijd in een 

minivakantie op locatie, de filmmiddag, een vast en geliefd 

ritueel dat z’n eigen plekje heeft veroverd in de agenda. Eerst 

rustig onderuit voor de natuurfilm The Battle for the Light, 

waarin we samen afdaalden in de mysterieuze regenwouden 

rond de evenaar. Bomen die tot tachtig meter hoog reiken 

torenden boven een parade van exotische dieren en planten 

uit. Je hoorde af en toe een “wow” fluisteren en dat was niet 

alleen van de kinderen! 

🎬 Dan schakelen we van jungle naar 

actie met The Pacifier. Vin Diesel in z’n 

meest verrassende rol ooit: geen 

brullende motoren of explosieve 

achtervolgingen, maar… luiers, spenen 

en tienerdrama. Als Shane Wolfe, stoere 

Navy SEAL, dacht hij even snel een 

geheime missie af te ronden. Wat hij 

kreeg? Vijf eigenwijze kinderen, een huis 

vol chaos,  

en een zoektocht naar een mysterieus project genaamd 

“GHOST”.🍿 Bij het natuurgeweld en kinderdrukte op het 

scherm, werd er gesmikkeld van popcorn, gelachen om een 

dansende Diesel en geslurpt aan drankjes alsof we onszelf ook 

even undercover in de bios bevonden. Al met al: een middag 

waar je met een glimlach aan terugdenkt. 

 

Vrijdag vol vrolijkheid: een dag om te koesteren! 

Wat doe je als je met 55 mensen op pad mag op een stralende 

zomerdag? Juist, vroeg uit de veren en op avontuur! De 

bestemming stond al vast: de oesterzwammenkwekerij 

“Verbruggen paddenstoelen” in Uden. En dankzij het topteam 

van Peter en Wim was alles tot in de puntjes voorbereid. 

 

🚲 Fietsen in formaties 

De ochtend begon met een sportieve twist. Drie gezellige 

fietsgroepjes vertrokken tussen 08.30 en 09.00 uur, elk met de 

missie om op tijd bij de kwekerij aan te komen. De route? 

Piekfijn uitgezet door Peter en Johanna. Wie liever de auto 

nam, kon het wat rustiger aan doen. Luxe! 

 

☕ Ontvangst met lekkers 

In Uden werden we warm verwelkomd met koffie en iets 

lekkers. Daarna volgde een interessante rondleiding door de 

mysterieuze wereld van de oesterzwam. Wat groeien die 

dingen prachtig op hun substraat! Van grijs tot roze, van geel 

tot mini, een heel palet aan paddenstoelpret. 

 

 

 

 

Smullen geblazen 

Na al dat leren kregen onze smaakpapillen een feestje: romige 

oesterzwammensoep, een oesterzwamburger en smakelijke 

snacks. En ja hoor, het was zó lekker dat sommigen misschien 

tóch even overwogen om oesterzwammenkweker te worden. 

 

🍻 Verfrissende tussenstop in Handel 

Op de terugweg naar Millus werd 

er nog gestopt bij Versantvoort in 

Handel. Hier kon iedereen — op 

eigen kosten — genieten van een 

heerlijk drankje op het terras. De 

zon scheen, de sfeer zat goed, en 

er werd volop bij gekletst. Alsof we 

ons eigen zomerfestival hielden. 

 

🍟 Frietfinale en feestmuziek 

Terug in Millus wachtte de frietwagen ons al op met 

knapperige frietjes en snacks. En alsof dat nog niet genoeg 

was, kwam er ook nog muziek! De Belgische artiest Danny 

Moens nam het podium over van Frank Haggard en wist het 

publiek te raken met country en feestknallers zoals “De 

Engelbewaarder”. Er werd gedanst alsof de zomer nooit zou 

eindigen. 

 

Een gouden afsluiting 

Met volle buikjes, blije gezichten en muziek nog nagalmend in 

de oren werd deze vrijdag een herinnering om te koesteren. 

Een perfecte afsluiter van een heerlijke zomerweek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


