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De Agenda  

Woensdag 11 juni Digitaal Fit 

Woensdag 18 juni Vrijwilligers dag 

Woensdag 18 juni 7-bondenfietstocht 

Vrijdag 20 juni 
St. Jansviering in de 

Berken 

Zondag 29 juni Zondagspraatje 

 
 
Zondagspraatje 29 juni  10.30 – 12.00 uur 
Even gezellig met elkaar bomen over van alles en 
nog wat. Zondag 27 april was het gezellig druk. 
De cake is altijd een welkome gast, die gebakken 
wordt door één van de bestuursleden of iemand 
die zich hiervoor vrijwillig opgeeft. 
Komt u ook eens? 

DigiHandig (Digifit) 

Maandelijks terugkerend bijeenkomst 
voor al uw vragen op digitaal gebied. 
 

Deelname € 2,50 met gratis kopje koffie/thee 
De eerstvolgende bijeenkomst op woensdag 11 juni 
gepland. Aanvang 09.30 in de Schans. 
 
 
Dankjeweldag voor onze Vrijwilligers 
Op 18 juni gaan we met onze vrijwilligers een dagje 
stappen. De uitnodigingen zijn reeds bezorgd.  
Langs deze weg willen we met een groot woord 
DANK JULLIE WEL voor alle steun die wij 
afgelopen jaar van jullie hebben gehad en hopelijk 
nog vele jaren mogen ontvangen. 

 

    Het Bestuur 

 
 
 

 
Programma koffie-uurtje 
 in de Berken  
elke dinsdag van 10.00 – 11.15 uur 
 

27 mei  Spelletjes 
  3 juni  Volksdansgroep Deurne 
10 juni 09.45 uur Met huifkar naar museum 

’t Zusterke in Bakel  
(eigen bijdrage € 5,00) 

17 juni   09.45 uur 10 jarig jubileum van het 
 koffie-uurtje met duo Toos en Jan 

24 juni  Spelletjes 

Woensdag 18 juni  
Fietstocht Kring Gemert-Bakel  

Start 13.30 uur vanaf Kerkplein Milheeze.  

Ook dit jaar gaan de 7 Gemeente dorpen  

(Bakel, De Mortel, De Rips, Elsendorp, Gemert, 
Handel en Milheeze) met de fiets op pad. Het 
organiserende dorp is dit jaar Gemert en we 
komen samen ± 14.30 uur bij het 
Boerenbondsmuseum in Gemert. Pandelaar 106. 
Deelname is gratis en u krijgt één kopje koffie met 
iets lekkers.  

Kom gezellig mee fietsen.  

Daar onze penningmeester met de vrijwilligers op 
stap is, gelieve Wim je deelname kenbaar te maken 
voor 6 juni a.s.. Hij geeft dan door hoeveel mensen 
Gemert uit Milheeze kan verwachten. 
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Rikwedstrijd-seizoen 2024 – 2025 
Gemeenschapshuis De Schans 
Elke donderdagavond. 
Inschrijven vanaf 19.00 uur  
  Start wedstrijden 19.30 uur.  

Datum 1e 2e 3e 

1 mei 
Annie 

Swinkels 
Bets v.d. 

Ven 
Jan van 

Berlo 

8 mei. 
Rinus 

Swinkels 
Henk 
Bekx 

Jeanne de 
Vries 

15 mei. 
Mieke van 
Deursen 

Franka 
Brouwers 

Annie 
Swinkels 

22 mei 
Eimert 

Brouwers 
Piet 
Bies 

Bets v.d. 
Ven 

 
Op 22 mei werd bekend gemaakt wie de seizoen 
winnaar 2024 – 2025 is geworden. Na 35 
wedstrijdavonden was het Wout van Buel die met 
de eerste prijs aan de haal ging, 2e prijs ging naar 
Annie Swinkels en de 3e prijs naar Henk Bekx. 
We hadden dit jaar ook een poedelprijs en deze 
ging naar Rina Swinkels. Het was een mooi 
rikseizoen, veel gezelligheid en ook met het nodige 
fanatisme. Ik dank iedereen die hieraan heeft 
meegedaan en hoop jullie volgend seizoen (die niet 
in september maar in oktober begint) te 
ontmoeten. 
     Wim 
 
Onze Biljarters 
Even over onze stoere kerels met hun lange 
stokken. Ik heb het dan over de keu waarmee ze 
stoten. Nou ja ik ga maar gauw verder, deze 
mannen spelen ook, om het zo maar te zeggen, 
buitenshuis. Spannender wordt het niet hoor. 
Deze mannen  spelen op dinsdag in café de Molen 
(ja waar anders)ook een competitie en enkele in 
Deurne en soms op toernooien elders. Zo ook ons 
oudste lid Harrie Rongen. Harrie deed mee in Asten 
waar elk jaar gestreden wordt wie de beste is in 

hun eigen klasse wel te 
verstaan. Zo deed Harrie mee 
in de D klasse en won de 
derde prijs. Zie hier hoe trots 
hij hierop was en terecht. Ook 
onze Harrie Crooijmans won 
buitenshuis een tweede prijs 
met bandstoten. Heren langs 
deze weg onze gemeende 
felicitaties. 
 

 
 
 
Weerspreuk van de maand juni: 
Is de eerste juni regenachtig, 
heel de maand is twijfelachtig. 
 

 
 
Effe puzzelen 

 
Oplossing mei 2025 raad het liedje: 
Green green grass of home – Tom Jones 
 
Nieuwe opgave: lied uit 1979 
'k Hem gewerkt en gevruut 'lijk 'ne zot 
'k Hem gespaord en vergaord en gepot 
'k Heb er niks dan petaten mee sprot 
Nooit kwam d'r eens 'n pintje deur m'n strot 
'k Hem gesjacherd en mensen bedot 
Mijne spaorpot da was maine God 
Mur nah dien ik eenieder tot spot 
Zie m'hier staon, 'k hem gedaan, 'k hem gelot 
 
Weet jij de titel en zanger(es) of groep? 
 

 
Horizontaal: 1 vuurmond; spraakorgaan; boender - 2 blinde 
woede; mening; koningstitel - 3 insect; aanstellerig mens; 
greppel; gravure - 4 eenheid van warmte; zwarte kleverige stof; 
vuurpijl - 5 gebladerte; voordat; cowboyfilm - 6 als onder; 
woestijnbron; groot natuurbos; omslag - 7 hoofdgroet; 
landstreek; paardrijschool - 8 heilige; Romanum Imperium; 
hemelbrood; motorraces; huisdier - 9 wees gegroet; 
grondsoort; geelbloeiende struik; pl. in Flevoland - 10 gesloten; 
brede laan; koeksoort - 11 zwaardwalvis; koordans; tekst op 
muziek; afslagplaats bij golf - 12 onderricht; harde buitenlaag; 
snijwond; senior. 
Verticaal: 1 deel v.e. viool; zachte schittering; koraaleiland - 
2 liefdesgod; één keer; ploegsnede - 3 factuur; evenzeer; serie - 
4 in orde; jachtexpeditie; firma - 5 kloosterzuster; zuurdeeg; 
Ned. omroep - 6 hoon; huwelijkspartner; omlaag - 7 riv. in Italië; 
bries; muurholte - 8 voegwoord; normaal; huidzwelling - 
9 Chinese deegwaren; gewrichtsaandoening; tocht - 
10 portemonnee; dagtekenen - 11 riv. in Spanje; 
kampeerverblijf; heersende smaak - 12 patiënt; signaal; 
overmatig - 13 daar; naar achteren; gebergte in Zuid-Amerika - 
14 dierlijke uitwerpselen; niemendal; ijzerhoudende grond. 
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BEDANKJE 
De vrijwilligers van de 
begraafplaats in 
Milheeze hebben weer 
hard gewerkt. Het 
geheel ziet er prachtig 
verzorgd uit. 
Een welgemeend dank 
je wel. 
Maria Crooijmans. 

 
 

ONZE WEKELIJKSE WANDELING 
Elke donderdagmorgen om exact 09.30 uur vertrekt 

er een groep wandelaars met aan het 
hoofd Eimert Brouwers voor een fijne 
wandeling door ons mooie Milheeze. 
Eimert weet er steeds weer een soort 
avonturentocht van te maken, door de 
groep te wijzen op allerhande 

bijzonderheden in de natuur tijdens de wandeling 
die meestal ongeveer 6 km lang is. Hij wijst dan 
o.a. op de dieren die te horen of te zien zijn, als ook 
op sporen die op de aanwezigheid ervan duiden, 
zoals dierenwissels, holen, afgeknaagde bomen en 
dammen in een waterloop. Maar ook op andere 
zaken, zoals bepaalde kenmerken in het landschap 
die wijzen op gebruik in het verleden, bijzondere 
bomen of planten, maar ook gebouwen met een 
geschiedenis zoals het Wehrmachthuisje langs de 
Peeldijk, een bijzonder huis of boerderij enz. Het is 
altijd gezellig tijdens en ook na de wandeling 
wanneer we samen een kopje koffie drinken in de 
Schans. 
 
   Een tevreden wandelaar 
 
 

 

Vrijdag 20 juni St. Jansviering  

Aanvang: 19.00 uur  

Locatie: De Berken  
  

Tijdens deze bijeenkomst herdenken wij onze 
leden die in de periode 1 mei 2024 tot 1 juni 2025 
zijn overleden. Deze bijeenkomst wordt deze keer 
gehouden in de Berken en wel op vrijdag 20 juni, 
aanvang 19.00 uur.  

 
 
 

Zomerweek 2025 
14 t/m 18 juli 
We hebben, hopen we, weer een hele mooie 
zomerweek voor jullie in petto, waarbij gezelligheid 
voorop staat maar ook genieten van de activiteiten 
en het samenzijn. Vanaf nu kunnen jullie je hiervoor 
opgeven. Zie bijgaande uitnodiging en informatie. 
Maandag staat een ouderwets kienen op het 
programma. 
Dinsdag is het spellen dag waar bewegen 
onontbeerlijk is. We denken aan sjoelen, jeu de 
boules en darten. 
Woensdag heeft Wim weer een leuke quiz in elkaar 
weten te zetten waar ook weer een prijsje te winnen 
valt. 
Donderdag film en popcorn. 
Vrijdag Deze dag wordt een lange dag met diverse 
activiteiten. We gaan met de fiets naar Uden voor 
een excursie. Daar de afstand 25 km is en dit voor 
sommigen een brug te ver is kunnen we dit met  
auto’s oplossen.   ’s-Avonds is er natuurlijk weer 
een frietwagen, deze keer met meer mogelijkheden. 
We hebben ook gezorgd voor een stukje muziek, 
zodat er gedanst kan worden, zelfs Line Dance. 
Nieuwsgierig geworden ga dan gauw naar het 
inschrijfformulier, vul het in en lever dit in bij Wim of 
de brievenbus bij de Schans. 
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De wekelijkse fietstocht 
De senioren fietstocht elke dinsdag om 13.30 uur. 
Dinsdag 20 mei vertrekken we zoals altijd bij de 
kerk met een relatief kleine groep van 10 
persoenen, waarbij slechts één vrouw. De reden 
hiervan is waarschijnlijk een bijzondere activiteit 
van vereniging Zij-actief. 
We steken het Kerkeind over en fietsen via Berken 
en Heibloem om vervolgens linksaf te slaan 
richting Bakel, langs het voetbalveld en het 
Geneneind nemen we het paadje links en fietsen we 
over de holle weg en steken dan de weg Bakel – 
Gemert over. Bij de kanthoeve gan we linksaf naar 
de rotonde en ook daar weer links richting Aarle-
Rixtel, hierna slaan we de 2e verharde weg linksaf, 
om via Scheepstal en Dierdonk terecht te komen bij 
Palingkwekerij de Rijpelaal voor een korte rust en 
om te genieten van een kopje koffie / thee of iets 
anders en natuurlijk een gezellig praatje. Hierna 
fietsen we om de Dierdonkse plas heen via een leuk 
paadje door het zandbos en vervolgens via de 
Bruggenseweg, de Kerkeindseweg en de 
Walsbergseweg terug naar Milheeze. Afstand wel 
een aantal kilometers korter dan gemiddeld, maar 
ook weer leuk natuurrijk tochtje onder leiding van 
onze onvolprezen Theo van Thiel. 
 
 
   Een tevreden fietser 
 
 
 
 

Taal over het lichaam 
 
De Nederlandse taal is een geweldige taal. Je kunt 
er werkelijk alles mee zeggen. Het lichaam kan 
spreken zonder woorden, dat noemen we 
lichaamstaal. 
 
Bij lichaamstaal denkt men aan: grote ogen, hand 
voor de mond: schrik! 
Of aan stralende kalfsogen, hand ergens in de 
richting links bij je hart: verliefd. 
Wie kent het wijsvingertje niet, of de middelvinger? 
Daar wil ik verder niet op doorgaan. 
 
Waar ik het nu even over wil hebben is over die 
lichaamsdelen die we allemaal lijken te hebben, 
maar waarvan we geen idee hebben waar die 
zitten. 
 
Je hebt behoorlijk zitten klooien. Je vader zegt: nog 
één keer en je krijgt een pak op je sodemieter. Hah. 
Dat bedoel ik. waar zit die? Ergens op je 
achterwerk, of op je rug? 
'Ik zal je eens bij je lurven pakken'. Het zal er maar 
vanaf hangen waar die zitten en of het onprettig is  

 
 
om daarbij gepakt te worden. 
Je kladden? Weet jij het waar die zitten, vertel het 
me alsjeblieft. 
We hebben blijkbaar allemaal een 'lazer', een 
'flikker', een 'donder' en een 'raap'. 
 
De Nederlandse taal kent ook uitdrukkingen die 
echt nergens op slaan: 
We nemen 'de benen'. Mag ik even weten wiens 
benen we van iemand afpikken? 
Nu kom ik waar ik zijn wil. Laten we eens kijken wat 
we verder met dat lichaam (niet) kunnen: 
 
Het lijkt me niet makkelijk om een hand in eigen 
boezem te steken. Een hand naar andermans 
boezem zal nog wel gaan, maar in je eigen 
boezem? 
Twee handen op één buik, daarentegen, is weer wel 
heel makkelijk te doen. Maar niet duidelijk is wat 
daar het nut van is, anders dan een sensuele 
gewaarwording. Betekent dat: met elkaar 
samenwerken? Dan kan je beter maar snel die 
handen van die buik afhalen. 
 
Ook een beetje vreemd is: iemand aan de haren 
erbij slepen. Dat is nog nooit gebeurd, en dat zal 
ook nooit gebeuren. Dat kan namelijk in 
werkelijkheid niet. Probeer het, en je hebt je handen 
vol haren terwijl die iemand daar nog steeds ligt. 
 
En welke idioot gaat er proberen zijn huid te 
verkopen? Zijn huid zelfs duur te verkopen. Wat 
heeft dat voor nut? Denk je dat je zonder huid nog 
lang zult leven? Of ga je dan een huidtransplantatie 
kopen met het geld dat je met je huid verdiend 
hebt? 
 
Probeer ook maar eens iemand een oor aan te 
naaien. Echt dan, met naald en draad. Ik denk dat 
die iemand jou niet lang laat naaien. Dat is zo 
afgelopen. 
Hetzelfde geldt natuurlijk voor: iets in je oren 
knopen. Hoe doe je dat in hemelsnaam? 
Ik moet ook de eerste nog zien die met zijn oren 
staat te klapperen. Nooit gezien, behalve een 
olifant. 
 
Het vel over de oren halen? Wie doet dat? Bij wie 
doet die dat? Lukt dat dan? 
 
Het maritieme ˜Met de kloten voor het blok zitten™ 
lijkt me een zeer pijnlijke en moeilijk uitvoerbare 
lichaamsoefening. Wie wil dat nou doen, en 
waarom. 
 
De Nederlandse taal is een grappige taal, dat heb je 
hierboven kunnen lezen. Al die uitdrukkingen 
gebruiken we zonder er verder bij na te denken. 


